
PASEN 

 

Licht in het donker 

 

Het gaat haar niet meer op het werk. 

Haar overste maakt nogal eens fouten, 

maar de schuld wordt bij haar geplaatst. 

Haar dagelijks werk wordt een lijdensweg. 

 

Hij staat er plots alleen voor. 

Zijn partner is veroordeeld. 

Hun liefde is gelukkig niet voorbij, 

maar de toekomst is donker. 

 

In ieder leven komt er donkerte. 

In sommige levens veel te lang 

of te zwaar om dragen. 

‘Het komt eens weer goed’ 

helpt dan niet veel. 

Proberen mee te voelen, 

is dan het enige dat verlicht. 

 

Voor gelovigen is er nog een licht. 

Dat je lijden ook door Iemand wordt gezien 

en door die Iemand mee wordt gedragen. 

Hij houdt het lijden niet van je weg 

- dat kan Hij niet, Hij is geen tovenaar. 

Hij blijft daar wel nabij. 

 

Kan dat geloof je helpen? 

Ook niet altijd, ook niet onmiddellijk. 

Want je ziet Hem niet, je voelt Hem niet. 

Als je toch die genade hebt, 

dan ben je er doorheen. 

Maar dikwijls blijft de weg lang en moeizaam. 

Met veel twijfels, en ongeloof, en pijn. 

 

Het dan uithouden, het kan. 

Hijzelf hield het uit, tot in de dood, 

op zijn kruis, met een kreet van verlatenheid, 

en met een gebed van overgave. 

Zo ging Hij in het donker naar het Licht. 
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