
Verrassende mei? 

 

‘Maai mei niet’, die slogan zag je misschien reeds. 

Het is een vraag om je ongeschoren grasperk aan te bieden 

als voedselbank voor beestjes als bijen, vlinders, kevers en hommels. 

Zo kunnen zij tien keer meer nectar vinden. 

Zo doe je iets eenvoudig tegen de klimaat- en milieucrisis. 

 

Mei zou nog meer bieden:  

een sterke bloei op het onderwijsveld. 

Wij kunnen in bloei staan en onze nectar aanbieden. 

 

Misschien zie je nu reeds 

welke kinderen achterstand hebben opgelopen. 

Beter hen nu wat extra aanbieden 

om eind juni niet hetzelfde vast te stellen. 

Misschien voel je ontmoediging 

omdat dit schooljaar weer lastig 

en met veel onregelmatigheden verliep. 

Laat de mei-zon daarover vallen 

en warm er je onderwijszin mee op. 

Misschien ben je al aan de grens van jezelf. 

Blijf er dan niet alleen mee zitten 

en durf een collega daarover aanspreken. 

 

De mei van dit jaar is anders. 

Nog zonder communies en andere feesten, 

die leuk zouden zijn om mee te maken. 

Nog zonder schoolfeesten, 

voor velen een zorg minder, 

maar tegelijk, een hap uit de schoolsfeer. 

 

Wat nog rest, dat zijn onze scheuten. 

Ze kunnen slap worden en gaan hangen. 

Of ze kunnen mooie bloemen worden, 

met blijvende beetjes nectar, 

voor wie zich eraan komt voeden. 

 

“Ga mei niet voorbij”, hij biedt nog zoveel kansen. 

Maak hem verrassend vruchtbaar. 

 

Rik Renckens 


