
ANTI PESTEN 

 

Handen vol tegen pesten 

 

‘Ruimtevaarder’ van Kommil Foo scoort hoog 

in de jaarlijkse lijst van topliederen. 

Eigenlijk is het een lied over pesten. 

al lijkt de leerling dat weg te duwen: 

“‘t Is niet omdat, meester Frank, u mij zo vaak straft 

en mij één keer zelfs domkop heeft genoemd”. 

Maar in de volgende strofe blijkt dat het “voor de hele klas” is gebeurd. 

Het eindigt weer minimaliserend: 

“En wat die kleinigheid betreft dat u een domkop in mij ziet, 

meester Frank, dat deert een ruimtevaarder niet.” 

 

Die meester Frank heeft dat wellicht wat ondoordacht gezegd, 

hopelijk niet bewust. 

Maar het is toch maar gebeurd en het hakt er diep in. 

Deze ‘ruimtevaarder’ duwt het van zich weg, 

hij gaat er echt boven vliegen, 

maar toch is voor hem de maat vol: hij heeft genoeg van school. 

 

Tegelijk horen we van de antipestslang  

die de Vlaamse Onderwijsraad heeft gelanceerd 

en over het cijfer: 1 leerling op 5 wordt gepest. 

Worden we er weer wakker door? 

Zorgen we voor een schoolklimaat van welbevinden? 

Gedragen wij ons als volwassenen relatiebekwaam? 

Geloven we in elke leerling? 

Proberen we de ruimtevaarder, het eigen talent, 

in elk kind te zien?  

 

Pesten, plagen, uitdagen, bijsturen, straffen … 

ze liggen in elkaars buurt, 

en een grens is soms vlug overschreden, 

ook door volwassenen. 

Kinderen en jongeren moeten dat nog leren. 

Wij zijn er om aan te geven en op te treden  

als het over de grens gaat. 

Ook wij zullen daarbij fouten maken: 

meester Frank zit ook in ons. 

Maar ook de ruimtevaarder 

die kinderen, jongeren en elkaar meeneemt 

naar een wereld met minder pesten. 

 
Rik Renckens 


