
ADVENT 

 

Handen met verlangens 

 

De tijd van de nieuwe wensen is daar. 

Hebben wij nog wensen? 

Het is goed van even in ons binnenste te kijken: 

wat leeft er in ons  

aan verwachtingen, aan hoop, aan verlangens? 

 

Wij verlangen naar geluk 

voor onszelf en onze omgeving. 

Gezondheid en niet teveel zorgen, 

geborgenheid, een thuis. 

Dat geluk kunnen wij maar ten dele maken, 

het wordt ons geschonken. 

 

Wij verlangen naar toekomst 

voor onze kinderen en onze aarde. 

Een leefbare wereld, 

vrede en veiligheid, 

zuiver water, propere lucht, groen. 

Wij kunnen er allen aan bijdragen; 

 

Wij verlangen naar zin, 

uitzicht en perspectief. 

Een reden om te leven, 

een bron om uit te putten, 

een kracht om veel te dragen. 

Wat is het dat ons rechthoudt? 

Wie willen wij zijn voor anderen? 

Waarom leven wij? 

 

Verlangen naar zin en zin vinden, 

is ook voor christenen geen evidentie. 

Ook zij moeten telkens hun levenskracht hervinden. 

Hoe is Hij een licht voor hun leven? 

Hoe kan door hen zijn licht blijven branden? 

 

In de advent groeit het licht op de krans. 
Mag het een teken zijn 
van het licht dat groeit in onze beste verlangens. 
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