VAKANTIE

Mee in vakantiepas

Wij mogen op stap gaan
op een andere manier:
in de vakantiemodus.

Gooi je heimat maar open

en ga maar over de horizon.

Naar het onbekende van je eigen streek,
de overkant van het eigen land,

de grens over naar een ander land.

Of verbind je weer met aarde en groen,
met water en zon,

met blauwe lucht en geelrood vuur.

Of stort je in een nieuw verhaal,

waarin de letters je meenemen

naar spanning, naar liefde, leven en dood,
en naar alles wat tussen mensen gebeurt.

Het is weer een kans om te ontdekken:
er wordt ons zoveel geschonken,

aan mensen, medemensen,

aan kansen, groeikansen,

aan liefde, heel dichtbij.

Al is het leven soms ook wel moeilijk.

Voor christenen is Hij er

in alle omstandigheden.

Hij stapt voorop naar het mooie.
Hij stapt mee met de kinderen.
Hij komt je tegemoet

in onverwachte goedheid.

Hij steunt je

als je even moet bekomen.

In de vakantiemodus

zie je soms nog beter,

hoe gevarieerd zijn gelaat is.
Hij wacht om op pad te gaan
en mee te trekken.

Heerlijk is het als Hij mee kan.
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