
BEGIN SCHOOLJAAR 

 

Zien waar het vuur brandt 
 
Wij keren weer terug naar ons werk. 
Misschien is het zelfs voor de eerste keer 
of mogelijk heeft ons werk een nieuwe invulling gekregen. 
In ieder geval, wij nemen het werk op. 
 
Nemen wij het op, met het vuur van het begin? 
Ooit is er in ieder van ons een vuur ontstoken, 
dat ons naar kinderen in school heeft gelokt. 
Is het vuur in ons ontstoken 
door een leerkracht die wij bewonderden, 
verafgoodden, aanbaden ...? 
Of is het vuur gaan branden 
omdat wij het juist anders wilden doen, 
dan wij het zelf hebben ervaren? 
Of is er in ons vuur gekomen 
door kinderen die het in ons wel zagen? 
 
Het vuur van het begin. 
Het heeft te maken met jouw verlangen 
om er te zijn voor kinderen. 
En met jouw droom 
om een goede leerkracht te zijn. 
En met jouw bereidheid 
om kinderen te laten voelen 
dat je van hen houdt en om hen bekommerd bent. 
 
Dat vuur van het begin ... 
voel nog maar eens waar het in jou brandt. 
Wakker het aan. 
Doe het oplichten. 
Want onderweg is het wellicht wat bedolven 
onder de hardheid van de werkelijkheid. 
En daarom is het goed 
van elk jaar te kunnen herbeginnen, 
en bereid te zijn het te laten vlammen, 
elke dag opnieuw, tien maanden lang. 
Want als jouw vuur brandt, 
dan wordt het warmer in heel je school, 
bij je kinderen, bij je collega’s. 
 
Eens heb jij het vuur ontvangen. 
Mag het ook dit jaar in jou branden. 
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